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Kinderboekenweek - Lekker Eigenwijs!

Begin oktober vierden we de Kinderboekenweek met het thema Lekker Eigenwijs. Het
waren dagen vol leesplezier: we hebben samen boeken bekeken, gelezen en naar
mooie verhalen geluisterd. Met dank aan de enthousiaste voorleesmoeders die in de
klas kwamen, hadden de kinderen een geweldige tijd. Ook hebben we een van onze
eigen leerlingen laten voorlezen. Deze voorleesronde zorgde ervoor dat de andere
leerlingen nog enthousiaster werden om zelf ook een boek te pakken!

Daarnaast hebben de leerlingen van
groep 8 een speciale rol gehad. Zij
mochten in kleine groepjes door de
hele school voorlezen, wat voor een
unieke ervaring zorgde. Sommige
leerlingen vertelden verhalen in de
bibliotheek, terwijl anderen juist in
het lokaal van groep 8 hun
luisteraars inspireerden.

Als afsluiter van deze gezellige week
hielden we een eigenwijze lunch,
waarbij de lunchpakketten
varieerden van sushi tot snoep — een » : il
kleurrijke en gesuikerde maaltijd! En SNk "i R
natuurlijk konden we het niet laten om nog even lekker eigenwijs op een bijzondere plek
te lezen.

Het was een heerlijke, eigenwijze Kinderboekenweek vol verhalen en gezelligheid!
Kunstgalerie in het teken van pesten

De kunstgalerie van deze maand stond in het teken van een belangrijk thema: pesten. In
de klas praten we hier regelmatig over. Wat betekent pesten precies, en wat zijn de
gevolgen ervan? Om dit onderwerp te verkennen, hebben de leerlingen opdrachten
uitgevoerd en kleine toneelspellen opgevoerd. Hierbij maakten we
gebruik van de opdrachten uit onze sociaal-emotionele methode,
Kanjertraining.

Aan het einde van de dag kleurden alle kinderen een hand met het
woord STOP erin, als symbool tegen pesten. Het was een
leerzame dag die zowel creatief als bewustmakend was voor
iedereen.
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